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An exceptional tour 
by a collaborative ensemble 

featuring Konono N°1, Deerhoof, 
Juana Molina, Kasai Allstars, 

Wildbirds & Peacedrums and Skeletons: 

10 Congolese and 10 indie rock musicians, 
all perfoming together onstage 

to create a new musical language.

www.crammed.be
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MINI-BIOGRAPHIES

The music of Konono N°1 has elicited spectacular reactions ever since the release of the inaugural "Congotronics" album in 2004. The 
band was founded four decades earlier by Mawangu Mingiedi who, after moving from the Bacongo region to the Congolese capital 
Kinshasa, proceeded to electrify his likembe (the traditional instrument sometimes called “sanza” or “thumb piano”, consisting of metal 
rods attached to a resonator), using hand-made microphones built from magnets salvaged from old car parts. Konono N°1's sensational, 
relentless distortion-fuelled sound is generated by three electric likembes (bass, medium and treble), and a rhythm section which uses 
traditional as well as makeshift percussion made from junkyard scrap. Konono N°1 have appeared at festivals such as Sonar, Coachella and 
ATP, and were invited by Björk and Herbie Hancock to appear on their respective albums. The band's more recent releases are the 
Grammy-nominated "Live At Couleur Café" album, and their second album proper, "Assume Crash Position", which came out in May 2o1o 
and has just topped the US world music charts for 8 consecutive weeks.

Kasai Allstars is a collective revolving around 25 musicians all based in Kinshasa, DR Congo, but originating from five different ethnic 
groups from the Kasai province, each with their own language and musical tradition, which were thought to be incompatible until these 
musicians decide to put their resources together and form this "supergroup". They use a spectacular mixture of traditional acoustic 
instruments, electric guitars, distortion-laden thumb pianos and soulful vocals, and draw their songs from festive and ritual music played 
in the bush before being banned by the Europeans, who considered the highly erotic dances and the pagan trance ceremonies as "satanic". 
Kasai Allstars' powerful, sophisticated and wild sound was praised by Western audiences and media, and turned out to be a source of 
inspiration for many indie and electronic bands. The band's first full-length was the awe-inspiring "In The 7th Moon, The Chief Turned Into 
A Swimming Fish And Ate The Head Of His Enemy By Magic" (2008), the 3rd volume in the Congotronics series.

Deerhoof are one of the most legendary indie rock bands from the US. Their hyper-energetic and inventive music has been described as 
“art punk” (and, in the recent Wire magazine feature, as “angular Beefheartian rock”). They are “16 years into a career that has inspired 
brainiac bands from Radiohead to Dirty Projectors” (Q Magazine), and are “still the weirdest sounding rock foursome anywhere” (Uncut). 
The band has a lot of experience with collaborations and special projects, they’ve performed at most major US festivals and have toured 
with Radiohead and Sonic Youth. The band comprises 4 members: amazing drummer Greg Saunier, Japanese bassist/vocalist Satomi 
Matsuzaki, and guitarists John Dieterich and Ed Rodriguez.

The music of Juana Molina has been described at various times as seductively dreamy, hallucinogenic, adventurous and beguiling. The last 
four of her five albums were self-produced, recorded and written in her home studio in Argentina (and came out worldwide on Domino 
Records). She's gradually "freed herself from the weight of convention to attain a dimension rarely visited by ordinary mortals: that of 
pure music", in the words of tastemaker magazine Les Inrockuptibles.

Powerful Swedish duo Wildbirds & Peacedrums cruises between their own brand of experimental pop/soul and improvisation. 
Consisting of Mariam Wallentin (vocals) & Andreas Werliin (percussion, electronics), the band has been acclaimed by the indie rock 
audience and press, has toured with Bonnie ‘Prince’ Billy, Efterklang, St Vincent and Deerhoof, and has even earned the title of Jazz Band 
of the Year in Sweden. In 2010, Wildbirds and Peacedrums toured Europe with a special vocal project involving a 12-piece choir.

Skeletons, one of the most fascinating bands from the buoyant Brooklyn scene, create intense, original and revelatory music, working a 
globe-spanning realm of inspirations into a singular and colourful vision of guitar-based songcraft. Pitchfork described their sound as ‘an 
outsize global-a-go-go mélange of unceasing polyrhythms, Afrobeat guitars, free jazz, and Timbaland's approach to kitchen-sink 
percussion’, while US magazine XLR8R stated that Skeletons are ‘one of the few contemporary bands who can legitimately be called 
original’‘. “People”, the new Skeletons album, will be out on Crammed this spring.

CONGOTRONICS VS ROCKERS is a coproduction between Crammed Discs, Mukalo Production, Botanique,  Festival 
Couleur Café, Les Vieilles Charrues & Paléo Festival, with the support of Organisation Internationale de la Francophonie 
and Wallonie-Bruxelles International

The music created by Congolese bands Konono N°1 and Kasai Allstars (collectively known as ‘Congotronics’) has been enthusiastically 
acclaimed by everyone in the indie rock scene, from artists to fans to media. Released at the end of 2010, the epic double-album entitled 
Tradi-Mods vs Rockers: Alternative Takes on Congotronics was a collective tribute by 26 rock and electronic artists, who came up 
with their own, creative interpretations of the Congotronics bands’ music.

The logical next step in this transcontinental encounter: a special collaborative ensemble consisting of ten Congolese and ten indie rock 
musicians who get together to create a common, entirely fresh repertoire, building bridges between their respective worlds, for what has 
been one of the most spectacular musical events of 2o11.

Appearing under the name CONGOTRONICS vs ROCKERS, the ensemble included Konono N°1, Kasai Allstars, mighty US band 
Deerhoof, unique Argentinian artist Juana Molina, explosive Swedish experimental pop duo Wildbirds & Peacedrums,  inventive 
Brooklyn band Skeletons (represented by their leader Matt Mehlan) & and (on selected dates) Hoquets, Brussels-based inventors of their 
own, unique "Belgotronics" sound. Over 23 musicians in total, all performing together.

An exceptional tour by a collaborative ensemble
featuring KONONO N°1, DEERHOOF,  JUANA MOLINA, 

KASAI ALLSTARS, WILDBIRDS & PEACEDRUMS, 
SKELETONS & HOQUETS

This show is a live extension of 
"Tradi-Mods vs Rockers: Alternative 
Takes on Congotronics", the indie scene’s 
tribute album to Congotronics

“This is what the future will sound like“ (Mojo, UK)

“A miraculous dialogue” (Les Inrockuptibles, France)

“Wonderful” (Sunday Times, UK)

“Stunning” (Le Vif/L’Express, BE)

“The future of pop” (Die Zeit, DE)

“A triumph” (the AV Club, USA)

From May 12 to July 31, 2o11, this special tour included 
selected dates at major festivals & venues around Europe & Japan.
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CONGOTRONICS vs ROCKERS – 2O11 Tour

12 May:  Cirque Royal (Nuits Botanique), Brussels (BE) 

14 May:  Festival Planeta Madrid (ES)

26 June:  Couleur Café Festival, Brussels (BE)

3O June:  Le Guess Who, Tivoli, Utrecht (NL)

O2 July:  Roskilde Festival (DK) 

O3 July:  HKW, Berlin (DE)

O6 July:  Metz (F)

O9 July:  Café de la Danse, Paris (F)

1O July: Rhizomes, Aubervilliers (F)

12 July:  The Barbican, London (UK)

14 July:  FIB, Benicássim (ES)

17 July:  Festival Les Vieilles Charrues, Carhaix (F)

21 July:  Paléo Festival, Nyon (CH)

23 July:  FMM Sines (PT)

3O July:  Fuji Rock (JP)

O1 Aug:  Club Quattro, Tokyo (JP)
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TIME OUT LONDON
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FRANCE
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SLATE AFRIQUE CONT’D
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BELGIUM
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FOCUS VIF CONT’D
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DE STANDAARD CONT’D
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Congotronics : twelve points !

Pas besoin d’être grand marabout distributeur de flyers dans les 
boîtes aux lettres pour le dire : “Congotronics vs Rockers” sera 
l’un des temps forts du prochain Couleur Café. Tel qu’on l’a 
découvert hier sur la scène du Cirque Royal, le projet initié par 
Vincent Kenis nécessite encore quelques ajustements. C’est sûr. 
Mais après, ce sera une formidable machine à mettre des fourmis 
dans les jambes. Et la banane sur tous les visages !

Oui, il faudra encore repenser deux ou trois petites choses, dans 
cette aventure. Régler l’une ou l’autre intervention chantée, accé-
lérer un enchaînement par-ci, combler un creux par-là, ce genre 
de détails... Mais quand on sait la manière dont ces musiciens ont 
composé et appris à jouer ensemble (allez jeter un œil sur le blog), 
quand on voit le plaisir qu’ils prennent à être sur scène, difficile 
de rester indifférent. Musicalement, c’est bien sûr à l’exact oppo-
sé des pillages ethno-dance de Deep Forest et consorts : l’idée est 
ici de montrer que les instruments traditionnels du rock s’accom-
modent parfaitement des mélodies chères aux invités congolais et, 
inversement, que ces derniers peuvent par exemple très bien accompagner l’une ou l’autre chanson 
signée par l’exubérante Juana Molina ou Mariam de Wildbirds & Peacedrums. La fusion est sou-
vent réussie. Certains morceaux, chantés ou non, sont irrésistibles comme du Radio Bemba. Et ces 
likembés électrifiés qui ne payent pas de mine, qu’est-ce que leur son caractéristique est hypnotique 
!

Visuellement aussi, c’est attrayant. Avec le monde qu’il y a sur les planches, on cherche à tous les 
coups à voir qui fait quoi, entre l’impassible Mopero (le guitariste du Kasai Allstars) planté tout de-
vant et Satomi, la lutine de Deerhoof installée au fond. Ajoutez des danses et le jeu de scène unique 
des Hoquets : impossible de s’ennuyer, en ce deuxième soir des Nuits 2011 !

Les Hoquets, justement... Prévu en première partie de soirée d’abord, le trio a été remplacé par les 
Américains de Skeletons (dont les accointances africaines sont bien perceptibles aussi) pour être to-
talement intégré dans le spectacle. Du coup, il propose quand même un court concert préalable sur 
le coup de 19h30, mais en rue ! Au Cirque, leurs percussions trouvent naturellement leur place dans 
cet ensemble qui les compte en nombre, mais les trois garçons ont également droit à un moment à 
eux avec ce petit morceau de leur cru : « Tchantchès ». On ne vous dit pas l’accueil dans le public...

Chaleur et bonne humeur, que demander de plus ? Une salle comble et, comme me le faisait remar-
quer Redboy, des spectateurs plus remuants ? Ça va venir, non ? « I’m lost without your rhythms », 
chantait Mariam la Suédoise pendant le rappel ; quand tout s’arrête, il y a effectivement un peu de 
ça. Mais il y aura de prochains rendez-vous. Dont celui du dimanche 26 juin...
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Congotronics vs Rockers @ Les Nuits Botanique

Het Brussels cultlabel Crammed Discs viert zijn 30ste verjaardag op 
Les Nuits, en bracht daarvoor muzikanten uit vier continenten sa-
men met voor een heupwiegend feestje.

DA GIG: Congotronics vs Rockers, Koninklijke Schouwburg, Brus-
sel, op 12/5.

IN EEN ZIN: L’Afrique, c’est chique!

HOOGTEPUNTEN: De fluitende openingsparade.

DIEPTEPUNT: Een té rommelige bisronde.

BESTE QUOTE: ‘Bedankt om ons te gedogen. We houden wel se-
rieus nu, maar straks wordt het pure fun (frontman Matt Mehlan van 
support act Skeletons)

Van Talking Heads en Paul Simon vroeger tot Vampire Weekend 
en Yeasayer nu, de kruisbestuiving tussen moderne Angelsaksische 
en traditioneel Afrikaanse pop – bekeken door een Westerse bril 
- is uitgegroeid tot een flinke boom die we hier niet nog es gaan 
opzetten. U kent de ‘usual suspects’ intussen bij naam en toenaam.

Eén van de historische gangmakers bij dit proces is het Brusselse 
Crammed Discs, al drie decennia lang een vrijhaven voor ritmes uit 
alle vier windstreken. Om hun 30ste verjaardag te vieren zette het 
label een bijzonder feestje op poten in de Koninklijke Schouwburg.

Congotronics vs Rockers is de podiumversie van ‘Tradi Mods vs 
Rockers’, de vorig jaar verschenen compilatie waarop een uitgebreide 
schare undergroundartiesten hulde bracht aan Congolese bands als 
Konono N° 1 en Kasai Allstars – ‘congotronics’ is de verzamelnaam 
voor hun polyfonische hybride van traditionele en elektronisch 
gestuurde percussieritmes. Björk is een uitgesproken fan, net als jaz-
zicoon Herbie Hancock.

Die zijn er vanavond niet bij; voegen zich wel bij een tienkoppige 
delegatie Congolose muzikanten: de Argentijnse folkdiva Juana 
Molina, de Amerikaanse avant-gardische punkrockers van Deerhoof, 
het Zweedse electropopduo Wildbirds & Peacedrums en de Brook-
lynites van Skeletons, die met hun eigen mengeling van Tortoise-
achtige postrock, afrobeatinvloeden en wilde no-wave-uitspattingen 
de spits mogen afbijten. Met drift en muzikaal vernuft gebracht, 
maar voor de statige Schouwburg een tikkeltje te beklemmend. Dat 
beseft ook zanger Matt Mehlan: ‘Thanks for putting up with us. 
We’re keeping it serious now, but we’ll have some fun later.’

Die fun trekt zich een weinig later vrolijk op gang. Uit de coulissen 
zwelt een potpourri van opgewekt klinkende fluitjes aan en samen 

met de traditioneel uitgedoste Kasai blazen uit alle hoeken van het 
podium muzikanten verzamelen. We tellen 2 drummers, 4 gitaristen, 
2 bassisten, 6 verschillende percussionisten en een stuk of 6 anderen 
verspreid aan microfoons. Yep, 20 koppen in totaal. Meteen in het 
oog springend zijn de drie heerschappen rechts, geposteerd aan zelf 
getimmerde percussie, timmerend op houten planken, rijstblikken, 
kookpotten en met ijzerdraad in elkaar geknutselde pedalen. Het zijn 
de special guests van Hoquets, een Brussels Amerikaans-Belgisch-
Frans trio. Hun debuut heet toepasselijk ‘Belgotronics’.

We lezen opluchting op de veelkleurige gezichten na de eerste 
eindnoot, dit is tenslotte een première. Het spelplezier straalt van het 
podium. 20 lachende gezichten, nul kapsones, nul complexen. Mooi 
om te zien hoe niemand de facto het voetlicht opeist, al spelen som-
mige figuranten in deze heupwiegende kakofonie een duidelijkere 
rol dan anderen: Molina, die als een soort moederfiguur met een blik 
links en een handbeweging rechts de hele bende dirigeert. Deerhoof-
drummer Greg Saunier de met strakke precisie de vele duimpiano’s, 
slaginstrumenten en uitgeholde boomstammen op één lijn tracht te 
krijgen – een gevecht met die kenmerkende laisser faire van z’n Afri-
kaanse confraters, maar eentje die gevoerd wordt met de glimlach.

De marimbaspeler, als een octopus aan zijn massief houten instru-
ment, die subtiel de ruggengraat vormt van het geheel. De blootvoe-
tse, in pluimen en strooirokjes uitgedoste dansers/zangers centraal, 
in schril contrast met de Zweedse vamp Mariam Wallentin in haar 
stiletto’s met tijgerprint. Je weet niet waar eerst kijken, net zoals 
het bij momenten quasi onmogelijk is om uit te maken wie wat op 
welk instrument speelt. Het zijn die momenten, waarin alle spelers 
zichzelf als één met hetzelfde hart kloppend organisme aan dezelfde 
groove vast haken die deze avond haar glans geeft. Want écht de 
vlam in de pan slaan doet het nooit.

Prachtige, hypnotiserende harmonieën, grappige dansjes en klat-
erende percussie bij de vleet dát wel, en in het publiek vooral veel 
gezichten in staat van verwonderding, maar te weinig overgave om 
hier een uitbundig feest van te maken. Detailkritiek want rechts 
achteraan, haast weg gedoken achter een basgitaar, staat een man 
die tevreden mag zijn: Vincent Kenis, behalve voormalig producer 
van Zap Mama ook één van de spilfiguren bij Crammed Discs en de 
‘ontdekker’ van Congotronics. Vanavond heeft-ie bewezen dat Brus-
sel niet alleen het toneel van communautaire knooppunten is, maar 
ook nog steeds een smeltkroes waar de botsing tussen verschillende 
culturen, talen en nationaliteiten tot iets heel moois en uniek kan 
leiden.

Op 26 juni doet Congrotronics vs Rockers Couleur Café aan, ga dat 
zien en plaaster alvast een brede glimlach op uw smoel.
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NETHERLANDS
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GERMANY
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SWITZERLAND
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SPAIN
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OTHER 
COUNTRIES
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DENMARK
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SWEDEN
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PORTUGAL


